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en aan vei van anderen is
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ERVARINGSDESKUNDIGEN
Zg'/' leven en handlelen al minimalistisch

IRIS SCHLAGWEIN (31)
“Nadat mijn relatie uitging, twee
Jaar geleden, ben ik huisoppas
geworden: als mensen op
vakantie zijn, pas ik op hun huis
en kat. Dat betekent dat ik elke
drie, vier weken met een koffer
en tas ergens anders woon. Het
geeft me de ultieme vrijneid en
het voelt alsof ik altijd op vakantie
ben. In vriendschappen kies ik
voor diepgang en verbinding.
Opperviakkige ‘vriendschappen’
heb ik losgelaten, ik hosf niet
meer alle feestjes af. Verder
investeer ik veelin persoonlijke
ontwikkeling door coaching en
meditatie. Het geeft me rustom
op alle viakken precies te weten
wat ik ‘nodig’ heb en waar ik
gelukkig van word."
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KAYA-QUINTANA
BROEKHUIJSEN (29)

“Ik leef elke dag bewust
minimalistisch, met als doel
enkel te kopen en te gebruiken
wat ik echt nodig heb en leuk
vind. Ik wil de kwaliteit van mijn
leven niet op spullen baseren,
Daarnaast geeft het veel rust
om niet constant met spullen
bezig te zijn en niet meer bil te
dragen aan een ‘hebberige’
maatschappi. Ik heb meer tijd
voor de belangrijke dingen in

het leven zoals zelfontwikkeling,

leuke ervaringen, vrienden en
familie. Ik hou daardoor meer
geld over, dat ik investeer in
toffe ervaringen. Die zijn mij
meer waard dan spullen.”

FEMKE DE GRIJS (30)

“Het was onder meer de
hersenbloeding van mijn vader
die me deed beseffen dat het
leven zo voorbij kan zijn. Mijn
vriend en ik minimaliseerden
to the max door ons huis te
verhuren en bezittingen weg te
doen. Spullen vergaan, mooie
ervaringen bliff je bij je dragen.
Nu reizen we voor onbepaalde
tijd met onze hond de wereld
over. Door het reizen heb ik
inspirerende mensen ontmoet
en allerlei ervaringen opgedaan.
Het voelt alsof ik nu pas écht
leef. En ik weet wat belangrijk is
in het leven: liefde ervaren,
plezier hebben en genieten.”
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voldoening geeft. Je heb echt het gevoel dat
je er toe doer, omdat je anderen helpt

Hoe dan? Je hoefi niec dirccr als wrijwilliger
oude dametjes of zielige dieren te gaan
helpen, al geeft dar zeker voldoening. Je
kunt ook kleincre bijdragen leveren. Denk
na, hoe kan ik extra waarde toevoegen aan
cen bepaalde situatie of persoon? En: hoe
maak ik het leuker? Door jezclf deze vragen
(e stellen, krilg je inzicht in wat je, binnen je
mogelijkheden en de tijd die je heb, voor
anderen kunt betekenen. Als het goed voelt,
2ul je vaker doen wat voor jou van waarde

is. En de dingen die geen waarde toevoegen
4an jouw leven of dac van anderen? Die laat
je steecls meer achterwege. Dac is minimali-
seren en als je dac volhoud, word je er heel
gelukkig van. m
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