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Drie mensen vertellen waar ze mee  
bezig zijn en hoe zij het leven leuk maken.

ILLUSTRATOR
ANNE  BENTLEY

OPRUIMCOACH
iris
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‘�HET VRIJE GEVOEL VAN  
OPRUIMEN GUN IK IEDEREEN’
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Wat ben je aan het doen? “Ik pas op 
de huizen, inclusief poezen, parkieten, 
goudvissen en planten, van mensen die 
op vakantie zijn. De ene keer zit ik in een 
oud huis met tuin, dan weer in een Vinex- 
wijk of een appartement in het centrum. 
Mijn ‘oppas-service’ gaat van mond tot 
mond. Ik heb al twee jaar geen eigen huis, 
heel soms overbrug ik een weekend bij 
mijn zus. Toen het uitging met mijn ex-
vriend verdiende ik nog niet genoeg om 
iets te kopen of huren, dus het is uit nood 
geboren, maar inmiddels wil ik niet anders 
meer. Het voelt als één groot avontuur.” 
Mis je het niet om een ‘eigen plek’ 
te hebben? “Nee, ik heb een paar  
dingen waardoor ik me overal thuis voel. 
Mijn kussen, sloffen, eigen jasmijnthee, 
olijfolie, pindakaas, shampoo, douche-
gel, kleding, laptop, boek en notitieblok. 
Meer heb ik niet nodig. Of ik nou in een 
pan van Le Creuset of van Tefal bak, 
doet er voor mij echt niet toe.”
Je hebt een minimalistische  
levenshouding… “Ja, dat is ontstaan 
in de periode dat ik thuis zat met een 
hernia. Toen ben ik gaan opruimen. 

Waarom bewaarde ik al die boeken en 
dvd’s waar ik nooit meer naar keek? Net 
als de frummels en naaispulletjes, die ik 
verzamelde tijdens mijn opleiding theater-
vormgeving, omdat ik er misschien ooit 
nog wat mee kon. Dat opruimen voelde 
zo goed, dat ik me inschreef voor de 
opleiding ‘Professioneel opruimen’. Dat 
vrije gevoel gunde ik iedereen. Dat ik er 
geen vaste plek voor nodig heb omdat ik 
mensen opzoek of online werk, komt nu 
heel goed uit.”
Beginnen je handen te jeuken als 
je op een rommelig huis past? 
“Nee hoor, ik blijf overal vanaf. Ik verbaas 
of erger me weleens als ik iets niet kan 
vinden in de keuken, maar dan maak ik 
gebruik van wat er wél is. Ieder huis heeft 
een special feature. Een geweldige oven,  
een bubbelbad, barbecue, of serre waar 
je al bij veertien graden heerlijk in het 
zonnetje kunt zitten. Vaak krijg ik tips:  
‘Je moet echt de croissantjes bij dat 
bakkertje proberen.’ Dat is zo leuk. Ik 
ontdek steeds weer nieuwe buurtjes, en 
ontmoet nieuwe mensen, ik ben continu 
op vakantie.”

Iris Schlagwein
 31 jaar  past op huizen en leeft zo van plek naar plek 

 relatie met Tom, die haar af en toe achterna reist 
 opruimcoach  Ruimjelevenop.nl
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